Ke rkbriEf 28 maart 2024 Dorpskerk Bathmen

Witte Donderdag - Maaltijd van de Heer - m.m.v. de cantorij
OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart
voorbereiden op deze Drie dagen van Pasen

Welkom — door de ouderling van dienst

(We gaan staan)

Zingen openingslied 282; 1c en 2a ‘Genesteld aan uw hart’
Bemoediging en gebed van toenadering — door de ouderling van
dienst

Cantorij zingt lied 145a ‘Aller Augen warten auf dich Herre’

Groet — door de voorganger

Zingen vervolg openingslied 282; 3c en 4a ‘Hier leef ik uit uw hand’
(We gaan zitten)

Witte Donderdag
Kyriégebed, uitmondend in zingen cantorij/ allen lied 421 'Vrede
voor jou’

RONDOM HET WOORD

Gebed om opening
Evangelielezing Johannes 13: 1 - 15

Zingen lied 569; 1c, 2a, 3aen 4a
‘Toen Jezus wist: nu is gekomen’

Woorden bij het WOORD
Zingen lied 998; 1c, 2a, 3a en 4a ‘Je hebt je vrienden toen bijeen
geroepen’

RONDOM DE TAFEL



Voorbeden; na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het
licht van de Paaskaars, waarbij de cantorij zingt, ‘Heer, hoor mijn
gebed, als ik roep antwoord mij’ (Zangen van Zoeken en Zien 398 en
Taizé)

Stil gebed

Zingen Tafellied 403b; 1c, 2a ‘Gezegend zijt Gij levende God’

Onze Vader

Cantorij zingt ‘Agnus Dei’ Georg Friedrich Handel)

(We gaan in de kring staan)

Brood voor onderweg en Wijn van het Koninkrijk, waarbij we
zingen;

‘Eet dit brood, drink de wijn, kom tot mij en word verzadigd.
Eet dit brood, drink de wijn, kom tot mij en word gelaafd.’
Dankgebed

(We gaan zitten)

Leegruimen van de liturgische tafel

DE NACHT IN
Schriftlezing: Johannes 18: 1
Zingen lied 852 ‘U komt mij, lieve God’

In stilte verlaten we de kerk

Aan de dienst werkten mee

Voorganger Ds. Hanneke Diermanse

Organist/ cantor Ingeborg van Dokkum-Prins
Ouderling van dienst Ankie Borger

Diakenen van dienst Petri van der Kolk/ Gerard Fransen
Lector Gera Ploeg

Kerkrentmeester Henk Hogeweg

Geluid/ camera Freek Beltman

PowerPoint Theo Overduin

Tonnie Roeterdink

Protestantse Gemeente




